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ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel voor de dienst – door Ingeborg 
Praeludium F-Moll (BWV 534) - J.S. Bach (1685-1750) 
 
Welkom, bemoediging en gebed van toenadering - door Henk 
O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 
O: (…) 
     Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Orgelspel en gesproken tekst: 

Orgelspel; Inleiding Psalm 122 - Johan van Dommele (1927) 
Tekst tijdens zacht orgelspel: Psalm 122 (Huub Oosterhuis, 
150 psalmen vrij) 
Orgelspel; Toccata (Le Bouquet) - Daan Manneke (1939) 

Bij deze bewerking denk ik aan een kind op pelgrimsreis met z’n 
familie naar Jeruzalem. Al huppelend en springend, af en toe 
samenklonterend met vriendjes gaat het z’n weg. Dan, een plechtig 
moment, zien ze  in de verte de stad liggen: ‘Jeruzalem, van ver 
aanschouwd’. ‘O, schone stede die wij groe…’. Door een 
toegeknepen keel vanwege de emotie, blijft de laatste lettergreep in 
de lucht hangen. 
 
Groet: 
V: De vrede van de Heer is met u. 
A: Zijn vrede is ook met u. 
 
Zeven werken van barmhartigheid 
 



  

Luisterlied (usb): ‘Je krijgt de groeten van Jezus’  
(t: Erik Idema; m: Gerard van Amstel) 

 
Je krijgt de groeten van Jezus 
als jij voor iemand klaar wilt staan. 
Je krijgt de groeten van Jezus 
als jij het goede hebt gedaan. 
 
Geef eten aan wie honger lijdt 
Geef drinken, zodat dorst verdwijnt. 
Laat alle mensen welkom zijn: 
van jong tot oud, van groot tot klein. 
 
Je krijgt de groeten van Jezus 
als jij voor iemand klaar wilt staan. 
Je krijgt de groeten van Jezus 
als jij het goede hebt gedaan. 
Geef warme kleren tegen kou 
en blijf de zieke mensen trouw. 
Vergeet niet wie de vrijheid mist 
en bid voor wie gestorven is.  
 
Je krijgt de groeten van Jezus 
als jij voor iemand klaar wilt staan. 
Je krijgt de groeten van Jezus 
als jij het goede hebt gedaan. 
 
In iedereen die jij ontmoet 
komt Jezus zelf jou tegemoet. 
Maak dus de arme mensen rijk, 
dan leef je in zijn koninkrijk! 
 
Je krijgt de groeten van Jezus 
als jij voor iemand klaar wilt staan. 
Je krijgt de groeten van Jezus 
als jij het goede hebt gedaan. 

 



  

Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 – door Jesse 
 
Orgelspel en gesproken tekst: ‘O vrede van Tiberias’ (LB 836: 3 en 4) 
3 O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 
 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
 
Woorden en lied bij het WOORD – 

➔ Dit kijkluisterlied is: ‘Zo bijzonder’ (The Passion Dordrecht 
2019) 

Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel 
Maar dat wat ik had, werd wel altijd gedeeld 
We struinden op het strand tot diep in de nacht 
En in de late uren hoorden we heel zacht zoiets van 
Eh eh eh eh eh 
Ah ah ah ah ah 
 
Nu zijn we samen aan het zoeken naar een klein restaurant 
Het liefste achteraf en het liefste Japans 
Geef mij nu je hand en kijk je diep in m'n ogen 
 
Dit moment neemt helemaal niemand ons af 
We drinken witte wijn en we proosten op ons 
En we denken aan de tijd voordat alles begon 
Nog voor mijn bekendheid, nog voor alle hits 
Heel mijn leven is veranderd, behalve dit 
 



  

Want de liefde, die is puur 
Blijf bij me in de buurt 
En soms is het leven zuur 
Maar daar bijten we doorheen 
Want met jullie ben ik nooit meer alleen 
 
Jij bent zo bijzonder 
Verdwijn in mijn gedachten 
Ik kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou 
Want jij bent zo bijzonder 
Verdwijn in mijn gedachten 
Ik kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou 
 
En ik ben niet vergeten 
Door jou kon ik niet slapen en kon ik niet eten 
Je zweefde vaak hele dagen door mijn hoofd heen 
Voordat ik jou kende, was de liefde een groot probleem 
Nu voelt het zo goed en voelt het zo fijn 
Door jou verdwijnen al mijn zorgen en de pijn 
Met jou ben ik gelukkig, al zijn we samen blut 
Al zitten we in de put, met jou kan het niet stuk 
 
Want de liefde, die is puur 
En blijf bij me in de buurt 
Soms is het leven zuur 
Maar daar bijten we doorheen 
Want met jullie ben ik nooit meer alleen 
 
Jij bent zo bijzonder 
Verdwijn in mijn gedachten 
Ik kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou 
Want jij bent zo bijzonder 
Verdwijn in mijn gedachten 
Ik kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou 
 
Orgelspel – door Ingeborg 
Voluntary - John Worgan (1724-1790) 



  

 
Diaconale mededeling – door Trea 

- Kerk en diaconie 
- Bloemen voor Zieken 

Op zondagmorgen staan we stil bij diegenen die in het ziekenhuis 
verblijven of verbleven hebben, tobben met een handicap of een 
chronische ziekte. Een klein beetje extra aandacht zal deze mensen 
zeer zeker goed doen. Om dit werk mogelijk te maken vragen wij uw 
financiële steun zodat wij deze mensen ook het gevoel kunnen 
geven erbij te horen. 
 
Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars  

 en orgelspel acclamatie: ‘Houd mij in leven’ (LB 368d)  
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Orgelspel en gesproken tekst: ‘Zeven was voldoende’ (LB 383)  
1 Zeven was voldoende, 
vijf en twee, 
zeven was voldoende 
voor vijfduizend 
op de heuvels langs de zee. 
 
2 Zeven is voldoende 
toen en nu, 
zeven is voldoende 
alle dagen 
van ons leven, dank zij U. 
 
3 Zeven is voldoende, 
brood en vis, 
Jezus is voldoende 
voor ons allen 
als de kring gesloten is. 
 
 
 



  

4 Voed ons met uw leven, 
vis en brood, 
alle zeven dagen, 
Gij verzadigt 
allen met uw offerdood. 
 
5 Want Gij zijt de eerste 
rond alom, 
ja, Gij zijt de eerste 
en de laatste, 
kom, o Here Jezus – kom! 
 
Zegen 
 
Orgelspel na de dienst – door Ingeborg 
Fuga F-Moll (BWV 534) - J.S. Bach (1685-1750) 
 

----------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
mededelingen 

 
Bloemengroet 
Mw. Ria Schermer, Arkelsteinlaan 40 
Mw. Nieuwenhuis, Alferinklaan 17? 
 

Kruiswegstaties op donderdag 

 

Wekelijks en op het laatst dagelijks kijken we steeds eerst naar de 

betreffende statie en merken we dan hoe die uitnodigt tot muziek, 

lezing en gebed. 

Kijk en luister mee via Kerkdienstgemist.nl – Bathmen om zo elke 

week een stap dichter bij Pasen te komen; 18/3, 25/3; en in de Stille 

week 29/3, 30/3 en 31/3 – steeds van 19.00 tot 19.30 uur.   


